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22ste jaargang No. 9 Vrijdag 5 mei 2023 

 
 

Meditatie 
 

 
Weiden, hoeden, weiden... 

Drie keer had (Simon) Petrus laten blijken: ik wil niet 
geassocieerd worden met Jezus. Echt niet. Drie keer zal Jezus 
hem vragen: ‘Simon, zoon van Johannes, heb jij mij echt lief?’. 
Dus geen verwijt van: Petrus, wat heb je me laten vallen! Geen 
opgestoken vinger. Maar een vragende blik. Een één-op-één 
contact. Na iedere vraag zegt Simon (Petrus): ‘Ik hou van U’. 
Tot uiteindelijk Petrus zegt: ‘Here, U weet alles, U weet dat ik U 
liefheb’. En dan na iedere vraag, lees het maar na in Johannes 
21, geeft Jezus hem een taak. Simon krijgt waardering! Weid 
mijn lammeren. De jongste schapen, beeld voor de mensen die 
nog aan het begin van hun (geloofs)leven staan. Weid hen. Ga 
met hen op pad. Zoek het gras op, laat ze van het leven en 
geloven proeven, help ze groot te worden. Help ze te groeien. 
In de plaats waar ik woon, Vriezenveen, kregen we in de week 
na Pasen te maken met de zelfdoding van twee jongeren. 
Thijmen van 16 jaar en Chayenne van 15 jaar. Leerlingen van 
dezelfde scholengemeenschap. Vragen en nog eens vragen. Bij 
de ouders, bij de vrienden en vriendinnen, bij de scholen, de 
plekken waar ze in hun vrije tijd werkten. En we waren stil. 
Toen kwam bij mij de vraag boven: Waar waren wij als kerk? 
In de kerk zijn we geroepen om te herderen, elkaar te 
herderen. Hoe doen we dat als het gaat om onze jongeren? 
Waar brengen ouders, ingeschreven bij een kerk, onze 
jongeren naar toe, waar laten we ze van het leven proeven?  
Weten we wel voldoende hoe onze jongeren vandaag het leven 
ervaren? Wat ze proeven als ze de sociale media proeven? 
Smaakt het hen? Leren wij hen nog wel hoe goed het is om 
één-op-één gesprekken te hebben? Niet om hen met 
opgeheven vinger de les te lezen. Wij ouderen kijken ook wat 
af op onze telefoon. Niet met een duimpje op een schermpje, 
maar een hand op een schouder, of een echte duim omhoog en 
met hen op zoek gaan naar de taak die ze zouden kunnen 
hebben in de wereld? Niet wat moet er van hen worden, maar 
wat gaan we er samen van maken? Ouderen (be)hoeden om 
negatief te doen of te worden. Hoed mijn schapen. 
Jongeren te helpen te groeien in geloof, hoop en liefde. En een 
jeugdorganisatie als PaKaN! alle ruimte te geven om er te zijn 
voor onze jongeren, zodat we uiteindelijk met elkaar als 
mensen, jongeren en ouderen, die elkaar waarderen, de ruimte 
vinden om mens te zijn op aarde in 2023 en kerk te zijn anno 
2023. Weid mijn schapen... 
Als je van Jezus houdt, houd je van jongeren en van elkaar! 
 

Ds. Wim den Braber 
 

 

Leesrooster 
 

 
Za    6 mei Psalm 149 Glorie voor Gods  
 
Zo    7 mei  Nehemia 12:27-43 Grote feestvreugde 
Ma    8 mei Nehemia 12:44-13:3 Orde op zaken 
Di    9 mei Nehemia 13:4-14 Nehemia treedt op 
Wo  10 mei Nehemia 13:15-22 Bescherm de sabbat 
Do  11 mei Nehemia 13:23-31 Buitenlandse vrouwen 
Vr  12 mei Psalm 26 Zonder dwalen 
Za  13 mei Jakobus 1:1-18 Volmaakt en volkomen 
   
Zo  14 mei Jakobus 1:19-27 Kom in actie 
Ma  15 mei Jakobus 2:1-13 Barmhartigheid wint 
Di  16 mei Jakobus 2:14-26 Daden doen ertoe 
Wo  17 mei Psalm 68:1-19 God geeft eenzamen  
Do  18 mei Psalm 68:20-36 Tot boven de wolken 
Vr  19 mei Jakobus 3:1-12 Tem je tong 
 
 

Inhoudsopgave 
 

 
Kerkdiensten 2 
Bij de diensten 3 
Wijkberichten 4 

Noord-West 4 
Zuid-Oost 4 
Wijk 1 4 
Wijk 2 waarneming 5 
Pastoraal werker 5 

PaKaN! 5 
Plaatselijk kerknieuws 6 

Gezamenlijke berichten 6 
Hervormde gemeente 6 
Gereformeerde kerk 7 

Algemeen (kerkelijke) berichten 8 
Gebedspunten 9 
Kerkelijke adressen etc. 9 
Familieberichten en posters 10 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkblad 

Van gereformeerd en hervormd 

Ommen Vinkenbuurt Witharen 
 

Kerkvensters



2 

 
 
 
 
 

Zondag 7 mei 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. J.C.J. Post, Wierden 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Dhr. J. Nijzink 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heren: Mw. G. Geerlings  
 Dhr. W. ten Kate  
 Dhr. W. Schuurman 
 
 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. J. Schipper, Dalfsen 
Organist: Klaasje Hemstede 
Ouderling van dienst: Mw. J. Schaapman 
Kindernevendienst: Geen 
 
Hervormd Centrum Samen kerk 
09.30 uur: 10-erDienst 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. E.H. Egberts, Rijssen 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang 
Gastdames: Mw. M. Hekman  
 Mw. I. Noeverman 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma, afscheid en 
 bevestiging ambtsdragers 
Organist: Klaas Schaap 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Warner 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. M. van Lenthe 
 Mw. H. Grootens-Slotman 
 
Witharen 
10.00 uur: Noaberkerk 
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten 
 
 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 12 mei 18.30 uur: Dhr. A. Martens 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 12 mei 19.30 uur: Dhr. A. Martens 
 
 

 
 
 
 
 

Zondag 14 mei 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo  
 Jonge Gezinnendienst 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Mw. M. Veneberg 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdames/-heer: Dhr. G.J. Hekman  
 Mw. M. Hekman  
 Mw. A. Pot 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen 
Organist: Margriet Hierink 
Ouderling van dienst: Mw. R. Noeverman 
Kindernevendienst: Geen 
 
 
 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. K.A. Hazeleger, Westerhaar 
Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Beniers 
Gastdame/-heer: Dhr. A. van Dorland  
 Mw. D. van Dorland 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. G. Olde Brandwijk, 
 Molenaarsgraaf 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Mw. A. Pasjes-Vrielink 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. A. Vedders 
 Mw. H. van Dijk 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. K. Jelsma, afscheid en 
 bevestiging ambtsdragers 
Organist: Gert Olthof 
Ouderling van dienst: Dhr. P. van der Bent 
 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 19 mei 18.30 uur: Past. A. Monninkhof 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 19 mei 19.30 uur: Past. A. Monninkhof 
 
 

Kerkdiensten 
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Donderdag 18 mei Hemelvaartsdag 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen Samen kerk 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Gert Diepeveen 
Ouderling van dienst: Dhr. A. Veurink 
Gastdame/-heren: Dhr. B. Scheppink  
 Mw. J. Scheppink  
 Dhr. A. Schuurman 
Afgevaardigde Gk: ? 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 

Gereformeerde kerk 
 
Witharen / Vinkenbuurt Samen kerk 
09.00 uur: Inloop met koffie, thee en ranja 
09.30 uur: Noaberdienst 
Thema: Achter de muziek aan! 
Ouderling van dienst: Onbekend 
Afgevaardigde Hg: Mw. M. Hierink 
 
 
 

Bij de diensten 
 

 
7 mei Collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat Oekraïne 
Inwoners van Oekraïne 
hebben door de economische 
crisis en de voortdurende 
oorlog grote moeite om rond 
te komen. Met steun van 
Kerk in Actie bieden lokale 
kerken hulp, ontplooien 
sociale initiatieven en zijn een toevluchtsoord voor 
ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Hartelijk dank voor 
uw gift! 

De diaconieën 
 
18 mei Hemelvaartsdag Noaberdienst  
‘Achter de muziek aan’  
Op Hemelvaartsdag gaan we op een bijzondere 
manier ‘ dauwtrappen’. 
Na votum en groet (verwelkoming ) in gebouw 
Irene houden wij een voettocht door de kom 
(nieuwbouwwijk) van Witharen. 
Een samengesteld orkest o.l.v. Cees Zoon 
begeleidt ons vanaf een huifkar met tractor. Onderweg zingen 
wij liederen en luisteren naar het Bijbelverhaal. Extra aandacht 
is er voor de kinderen. Mensen die slecht ter been zijn kunnen 
plaatsnemen in de huifkar. Vanaf 09.00 uur is er inloop met 
koffie, thee en ranja. 
Na de dienst nog nagenieten onder het genot van koffie, thee 
en ranja. Gaan jullie mee om ook achter Jezus aan te gaan? 
 

Hervormde gemeente 
 
Collecten 
7 mei 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie KiA Noodhulp  
  Oekraïne en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
14 mei 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Bloemenfonds / zending 

18 mei 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
Zondagskind 
Ommen 
7 mei:  Rik Stobbelaar 
14 mei:  Annemijn Wermink 
 
Kinderoppas 
Ommen 
7 mei:  Linda van de Meeberg 
  Maaike Sportel 
14 mei:  Sharon Hekman 
  Samantha Zwanepol 
 
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw 
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk. 
 
Vinkenbuurt 
Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman 
 

Gereformeerde kerk 
 
Collecten 
7 mei 
Ommen 
1ste Collecte: Diaconie KiA Noodhulp 
  Oekraïne 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Diaconie KiA Noodhulp 
  Oekraïne 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
14 mei 
Ommen 
1ste Collecte: Diaconie 
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
18 mei 
Ommen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Diaconie  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
Kinderoppas 
Ommen 
7 mei:  Rianne van der Bent 
  Nelleke Heijink 
14 mei:  Ellen Horsman 
  Marloes Kassies 
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Witharen 
7 mei:  Marrie Noordegraaf 
  Jannie Bouwhuis 
18 mei:  Frieda Slotman 
  Ilse van Harten 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Dhr. J. Mensink 
Dhr. G. Boessenkool 
Mw. J. van Tol-van Beesten 
Dhr. D. Venema 
Mw. E. Vijn-Zagers 
Mw. S. Emmink-de Bruin 
Dhr. M. Hemstede 
Mw. H. Oldeman-Vugteveen 
Dhr. A.J. van Beesten 
Mw. E. Minkjan-Grootemarsink 
Dhr. J. Schuurman 
Mw. B. Bos-Rozendal 
Dhr. H. van Elburg 
Dhr. W. Terpstra 
Dhr. W.A. Haandrikman 
Mw. A.H. Jolink-Askamp 
Mw. S.B. Kat-Nijland 
Mw. S. Oelen-Haak 
Mw. E. Scheppink-Aarse 
Mw. J.J.H. Timmerman-Kuyvenhoven 
Mw. G. Roke-Veldman 
Dhr. J.G. Schottert 
Mw. L.J. Wolfert-Bokhorst 
 
We wensen hen een fijne verjaardag en een goed en gezegend 
nieuw levensjaar toe. 
 
 
 

Noord-West 
 

 
Predikant: Ds. H. Dorgelo 
  dsdorgelo@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: maandag vrije dag 
 
Coördinator: Dhr. J. Hemstede 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Bij de diensten 
Op 14 mei is er een bijzondere dienst, waarin wij afscheid 
nemen van Willemien Gerritsen als (kerk)organist. Willemien 
heeft sinds haar komst naar Ommen in 1982 de gemeentezang 
al begeleid. Eerst in Vinkenbuurt en vanaf 1991 ook in Ommen. 
Ook geeft Willemien leiding aan verschillende zanggroepen. 
Willemien zal op 14 mei de laatste keer de gemeentezang in de 
Hervormde kerk van Ommen begeleiden. In Vinkenbuurt 
neemt ze nog niet helemaal afscheid. 
 

Tot slot... 
Nadat we eerst tot veertig hebben geteld, tellen wij nu tot 
vijftig (pentacoste=pinksteren=50). Wij tellen dus niet eerst tot 
tien, maar liefst tot vijftig! Kerkmensen zouden alleen daarom 
al hele vredelievende mensen moeten zijn! 

Vrede en alle goeds! 
ds. Henry Dorgelo 

 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J. Tiggelaar 
  dstiggelaar@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: via coördinator, maandag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. G. van Beesten-Driessen 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Overleden 
Op zondag, 23 april jl. is Albert Kleis op 99-jarige leeftijd 
overleden. Hij was sinds 26 augustus 2004 weduwnaar van 
Dien Kleis-Stoeten.  
Op 28 april is er afscheid van hem genomen in een dankdienst 
voor zijn leven in de Hervormde kerk, waarna zijn lichaam te 
ruste is gelegd bij dat van zijn vrouw Dien op de begraafplaats  
Laarmanshoek. Wij bidden dat God de kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen troost en de kracht geeft om het leven 
voort te zetten zonder hun vader en opa in hun midden te 
hebben. 
 

Zieken 
Alle andere zieken wensen we sterkte toe en bidden dat zij zich 
gedragen mogen weten in Gods handen. 

Ds. Hans Tiggelaar 
 
 
 

Wijk 1 
 

 
Predikant: Ds. K. Jelsma 
  dsjelsma@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten 
 
Scriba: Mw. J. van der Heide-Dijkstra 
  geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl 
 

Afscheid en welkom 
Op 7 mei (Ommen) en 14 mei (Witharen) mogen we een aantal 
nieuwe ambtsdragers bevestigen in het ambt. Fijn dat er 
mensen gevonden zijn. We bidden hen zegen en vreugde toe in 
dit mooie werk! Afscheid nemen moeten we ook. Altijd weer 
wennen als vertrouwde gezichten ineens ontbreken. We 
gunnen jullie van harte nu weer meer tijd voor andere dingen! 
Ook fijn dat er mensen bereid bleken te zijn hun ambtsperiode 
te verlengen. Naast ambtsdragers zijn er ook contactpersonen 
die gaan en komen. Ook jullie danken wij van harte voor een 
soms lange periode als contactpersoon en wensen de nieuwe 
mensen alle goeds. Jullie werk is zo belangrijk en wordt soms 
misschien onderschat, maar jullie zijn het fundament van onze 
pastorale structuur. En… laten we vooral, ook als we geen 
contactpersoon of ambtsdrager zijn, onze eigen roeping in het 
omzien naar elkaar niet ontwijken of ontkennen. 
 

Verbintenis aan de Protestantse gemeente Zwolle 
Elders in deze Kerkvensters vindt u een bijdrage van oud-
voorgangers in onze gemeente ( zo ‘oud’ zijn ze nou ook weer 
niet overigens) waarin ze vertellen van hun verbintenis als 
geestelijk verzorger aan de Protestantse gemeente Zwolle. Een 
voor hen belangrijk en bijzonder moment. Collega Hans Baart 
werd zo op 1e Paasdag verbonden en Marianne Winters-Karels 
mocht hetzelfde op 23 april meemaken. We feliciteren hen van 
harte en wensen hen heel veel zegen en vreugde toe in hun 
werk! Fijn dat jullie ons deelgenoot wilden maken van deze 
feestelijke gebeurtenis! 
 

Klusjes 



5 

Dhr. Gerrit Frijlink heeft te kennen gegeven dat hij graag als 
vrijwilliger kleine klusjes doet op het gebied van elektra, 
loodgieterswerk of c.v. Wie omhoog zit kan hem bellen. 
 

De koffie na de preek… 
…is de beste koffie van de week zal iemand misschien 
aanvullen. En ja, uit ervaring weet ik dat die bést smaakt. Velen 
maken dan ook gebruik van de koffie na de kerkdienst, een 
gezellig ontmoetingsgebeuren. Graag vestig ik de aandacht op 
de bus die altijd bij het koffie-uitdeelpunt staat en waarin u een 
bijdrage voor de koffie kunt stoppen. Ik doe dat omdat de CvK 
besloten heeft dat de opbrengst naar de Ommer World 
Servants gaat. De 11 jongeren, die in de zomer van 2024 drie 
weken op werkvakantie naar een ontwikkelingsland gaan om te 
bouwen, zullen regelmatig gaan assisteren bij het koffie 
schenken. En als u hen ziet denkt u misschien: O ja, even aan 
denken! Dank! En natuurlijk met dank aan de CvK! 
 

Vakantie 
Tijdens mijn vakantie neemt dringende gevallen neemt collega 
Wim den Braber voor mij waar, met als achterwacht collega 
Gera Mateman. 

Ds. Kest Jelsma 
 
 
 

Wijk 2 waarneming 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 
  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel 
  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 

Medeleven 
U hebt gemerkt dat er in korte tijd een groot aantal 
gemeenteleden overleden zijn, bij wier uitvaart ik betrokken 
mocht zijn. Dat is een dankbare taak, maar het trok wel een 
zware wissel op de tijd die ik anders voor het reguliere 
pastoraat in had willen zetten. Verschillende malen ben ik door 
gemeenteleden erop gewezen dat ik het wat rustiger aan moet 
doen. Het werk heeft mijn hart, maar het zou niet wijs zijn om 
dit advies naast me neer te leggen. 
In overleg met het moderamen van wijk 2 heb ik daarom aan 
de contactpersonen laten vragen aandacht te besteden aan de 
huwelijksjubilea en verjaardagen van de 80-plussers. Het 
overige gevraagde pastoraat in wijk 2 blijf ik zelf doen. En Gera 
Mateman gaat echter nu als mijn achterwacht (beschermengel) 
fungeren als ik even pas op de plaats moet maken, doordat er 
meer werk op mij afkomt dan ik aankan. Het kan o.a. 
betekenen dat ik in geval van een overlijden u verwijs naar 
Gera. Ze neemt zo wie zo tussen 18 en 31 mei voor mij waar, 
want dan ga ik met mijn vrouw een treinreis door Zwitserland 
maken. Een cadeau dat ik als treinliefhebber heb gekregen van 
onze kinderen. Ik sla mijn ogen op naar de bergen... 
 
Wie op de achtergrond ook het nodige te doen hebben 
gekregen rondom uitvaarten waren Gerrit Wermink en Evert 
Jan Dijk. Namens vele families en ook mijzelf dank ik jullie voor 
het opmaken van de presentaties en het verzorgen van de 
techniek tijdens de diensten. 

Ds. Wim den Braber 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pastoraal werker 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 
  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 

Overleden 
In de afgelopen periode overleden drie leden uit dit cluster. 
Hillie Appel-Kerssies, Jannie Stoeten-Hoekman en  
Jan Makkinga. 
 

Jubileum 
Niet eerder maakte ik in mijn werk als predikant een huwelijk 
mee dat al 70 jaar duurt. 12 mei hopen dhr. en mw. 
Hogenkamp-van der Linde 70 jaar getrouwd te zijn. 
Ze ervaren dat zelf ook als heel bijzonder. Als je sterk bent 
word je 70 zegt Psalm 90. Dit is dus wel een sterk huwelijk! Het 
is mooi om te zien hoe ze elkaar tot oor en geheugen kunnen 
zijn. En hoe het sterke punt van de één het zwakke punt van de 
ander weet op te vangen. Ik geniet iedere keer dat ik hen weer 
spreek en zie. Dat het hen gegeven mag worden op deze voet 
nog een gezegende tijd samen te krijgen. 
 
U hebt gemerkt dat er in korte tijd een groot aantal 
gemeenteleden overleden zijn, bij wier uitvaart ik betrokken 
mocht zijn. Zie hiervoor ook wijk 2 waarneming (pag. 6). 

Ds. Wim den Braber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PaKaN! 
 

 
Activiteitenagenda 
 
07 mei 10-erDienst 09.30 @Hervormd Centrum 
12 mei  Kinderkoor Een Vrolijk Geluid 18.30 @De Kern 
19 mei  10-erClub 19.00 @ De Kern 
21 mei  AtEleven 11.00 @Hervormd Centrum 
26 mei  Kinderkoor Een Vrolijk Geluid 18.30 @De Kern 
 
9 juni Dakloze jongeren bij de Nacht Zonder Dak 
Jongeren uit alle Ommer kerken 
laten het speelveld de diepe kuil 
vrijdagavond 9 juni in een grote 
krottenwijk veranderen. We 
organiseren een ‘Nacht Zonder Dak’, 
waarbij de jongeren in zelfgebouwde 
hutten van karton de nacht door 
gaan brengen. Met deze actie halen 
we geld op voor jongeren in Oeganda!  
Deze actie is een initiatief van Tearfund, dat helpt mensen zelf 
op te staan uit armoede en onrecht. De opbrengst van Nacht 
Zonder Dak is bestemd voor projecten die Tearfund steunt in 
Oeganda. Deze projecten helpen jongeren een toekomst op te 
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bouwen door het geven van onderdak, begeleiding en 
onderwijs. Door de Nacht Zonder Dak hebben jongeren de 
mogelijkheid om daadwerkelijk iets te doen voor 
leeftijdsgenoten die op straat leven.  
 
Jongeren in de leeftijd van ca 12-16 jaar die mee willen doen, 
kunnen zich opgeven via  pakan@pkn-ommen.nl  
Op 12 mei (19.00 uur) is er in Het Baken een info-avond voor 
iedereen die mee wil doen. Deze avond vertellen we meer over 
Nacht Zonder Dak én het doel waar we geld voor gaan 
inzamelen. En natuurlijk ook een leuke kans om de jongeren 
van andere kerken in Ommen te ontmoeten! 
 
Vrijwilligers voor Nacht Zonder Dak 
We zijn nog op zoek naar mannen én vrouwen die als 
begeleiders aanwezig willen zijn bij Nacht Zonder Dak. Lijkt je 
dit leuk, neem dan contact op met Reyer van Harten  
of stuur een  naar pakan@pkn-ommen.nl met als onderwerp 
‘Begeleider Nacht Zonder Dak’. Ook als je een deel van het 
evenement aanwezig kan zijn horen we graag van je. 
 
11 juni Meet en Greet jonge gezinnen  
Op 15 januari hielden we een geslaagde ‘meet-en-greet’ met 
jonge gezinnen over geloofsopvoeding. Op 11 juni willen we na 
kerktijd een vervolgbijeenkomst houden. De bijeenkomst is 
voor ouders met kinderen van 0 tot en met circa 12 jaar. Na 
kerktijd (11.00 uur) ontmoeten we elkaar met koffie in het 
Hervormd Centrum. Daarna zal Tamara Meijerink (de 
begeleidster van de vorige keer) weer een inleiding houden. 
Vervolgens gaan we verder met ontmoeting en verdieping. We 
sluiten de bijeenkomst af tussen 12.30-13.00 uur met een 
lunch. Voor zowel jonge kinderen (0-8 jaar) als oudere kinderen 
(8 tot circa 12 jaar) is er een apart programma. Opgeven (i.v.m. 
de boodschappen) kan vóór 4 juni door te mailen naar  
 pakan@pkn-ommen.nl (graag incl. aantal kinderen + leeftijd  
kinderen). Ook als je er de vorige keer niet bij bent geweest, 
ben je van harte welkom. 
 
Ontbijtactie World Servants 
Op het moment dat dit stukje wordt geschreven 
zijn bijna alle 400 ontbijtjes besteld! Iedereen 
ontzettend bedankt daarvoor! Zaterdag 6 mei 
tussen 08.15 en 09.15 uur hopen we met hulp van 
de World Servants jongeren, ouders, vrijwilligers, 
het Jeugddiaconaat en verschillende tieners de 
ontbijtjes bij iedereen thuis te gaan bezorgen. Fijn 
dat zoveel mensen bereid zijn om te helpen! 
Met dank aan de diaconie zullen ook de vluchtelingen in het 
gemeentehuis en de bezoekers van het inloophuis een ontbijtje 
ontvangen. We zijn blij dat de inhoud van het uitgebreide 
ontbijt mede mogelijk is gemaakt door de Jumbo Ommen, 
Hotel/Restaurant Wildthout, Mts Meijer en Cono Kaasmakers. 
Daardoor zijn de kosten beperkt gebleven en gaat het 
overgrote deel van de opbrengst ook echt naar de World 
Servants Ommen groep. In de volgende Kerkvensters hopen we 
de daadwerkelijke opbrengst bekend te maken! 
 
 

Plaatselijk kerknieuws 
 

 
Overige adressen 
Oldenhaghen 
 H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen 
Saxenburg Medisch Centrum 
 J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg 
Isala Kliniek 
 Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle 
 
 
 

Bloemengroet 
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeente 
naar: 
 
Hervormde gemeente 
23-04 Mw. J.J.J. Lanjouw-Dekker 

Mw. J. Wielink 
30-04 Mw. W. ten Cate-Grooters 

Mw. J. Veldhuis-Prins 
Vinkenbuurt 
23-04 Dhr. Heetebrij 
30-04 Dhr. en mw. Meesters  
 
Witharen gebouw Irene 
16-04 Mw. Groen-van Vliet 
23-04 Dhr. Rook 
 

Gezamenlijke berichten 
 
18 mei Dauwtraptocht op Hemelvaartsdag  
Voor de vroege vogels onder ons 
hebben wij ook dit jaar weer een 
traditionele dauwtrap-fietstocht 
uitgezet in de omgeving van 
Ommen. Dit is voor ons een 
stimulans om hiermee door te 
gaan. Het is een bijzondere 
ervaring als je ’s morgens al zo vroeg op pad bent met een 
groep fietsers. De schemering is net opgetrokken; de 
ochtenddauw ligt nog op de weilanden, maar het enige dat 
betrapt wordt zijn de pedalen van de fietsen. De vogels zingen 
het hoogste lied. Wilt u dit ook eens beleven fiets dan met ons 
mee. Evenals vorig jaar houden we op verzoek tijdens de 
fietstocht een korte pauze. Wel dient u dan zelf voor een 
versnapering te zorgen. Aan het einde van de fietstocht wordt 
er een kerkdienst gehouden. Wie het te vroeg vindt om mee te 
fietsen en wel graag de dienst wil bijwonen is van harte 
welkom om 08.00 uur. Dit keer is de locatie kantine van 
camping Bergzicht, Dalmsholterweg 4, 8147 RB Giethmen. Ook 
voor de inwendige mens wordt gezorgd. Na afloop van de 
dienst is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. We 
hopen op mooi weer en een grote opkomst.  
We vertrekken om 06.00 uur ’s morgens vanaf het plein voor 
het Hervormd Centrum. U bent van harte uitgenodigd. 

Dauwtrapcommissie PKN Ommen 
 
 
 

Hervormde gemeente 
 

 
Beleidsplan 2024 – 2027 
De kerkenraad gebruikt dit jaar om het beleidsplan voor de 
periode 2024 tot en met 2027 op te stellen. Om de juiste input 
voor dit beleidsplan te krijgen worden er gesprekken gevoerd 
met verschillende groepen. Zo is er zowel op de 
gemeenteavond in Vinkenbuurt als in Ommen met elkaar 
gesproken over dit plan.  
De volgende vragen stonden daarbij centraal: 
1. Waar staan we als Hervormde gemeente? Wat vindt u goed  
 gaan en wat kan beter?  
2. Waar willen we naartoe met onze kerk? Welke dromen /  
 idealen heeft u voor de kerk? 
3. Hoe kunnen we dit realiseren.  
 
Groepen 
Zoals hierboven reeds is aangegeven willen we graag met 
kerkleden uit verschillende groepen in gesprek, om zo samen 
het beleidsplan inhoud te geven. Daartoe is een groepsindeling 
opgesteld die er als volgt uitziet.  
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Groep Planning gesprek Waar 

Kerkleden uit 
verzorgingshuizen 

Nog nader te 
bepalen 

Verzorgings- 
huis 

Groep ouder dan  
60 jaar  

9 mei, 13.30 uur Herv. 
Centrum 

Groep 50- en 40-
jarigen 

9 mei, 19.30 uur Herv. 
Centrum 

Groep 30-jarigen en 
ouders jonge 
gezinnen 

31 mei, 19.30 uur Herv. 
Centrum 

Groep 20-jarigen 6 juni, 19.30 uur Herv. 
Centrum 

Groep alleen-
staanden en/of 
alleengaanden 

7 juni, 19.30 uur Herv. 
Centrum 

Groep tieners Nog nader te 
bepalen 

Herv. 
Centrum 

 
Het verzoek is dan ook om u aan te melden bij de scriba van de 
kerk, Gerry Westerhof  herv-scriba@pkn-ommen.nl. 
Mocht u op de genoemde datum niet in de gelegenheid zijn om 
aan te sluiten, geeft u zich dan toch op. Er zal dan gekeken 
worden of er een extra moment voor een gesprek gepland kan 
worden. Laten we samen de schouders eronder zetten en 
verder bouwen aan Gods koninkrijk. 

Marinus Dunnewind, voorzitter kerkenraad  
 
Oud ijzercontainer 
U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij  
Gerrit van Keulen of bij het Hervormd Centrum, Pr. 
Julianastraat 8. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de 
Hervormde gemeente Ommen. 
 
Collecten 
16-04 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 144,77 € 148,10 € 93,90 
Vinkenbuurt 46,80 43,85 
Kerk Vinkenbuurt 37,50 
 
23-04 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Ommen € 181,25 € 197,02 € 125,86 
Vinkenbuurt 21,45 19,95 
Kerk Vinkenbuurt 22,90 
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 15,00 via ds. H. Tiggelaar 
 
Voor de bloemen  
€ 10,00 via collectes kerk Ommen  
 
Kerk Vinkenbuurt 
€ 20,00 via mw. M. Hierink-Andriesen 
 
Voor de bloemen Vinkenbuurt 
€ 20,00 via fam. Runhart 

Hartelijk dank 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
Vergaderingen 
  8 mei Moderamen Kleine Kerkenraad 
15 mei Kleine Kerkenraad 
22 mei College van Kerkrentmeesters 
30 mei Diaconie 
 
 

Nieuwe ambtsdragers Ommen en Witharen 
Bij de kerkenraad zijn geen bezwaren binnengekomen tegen de 
benoeming van onderstaande personen. Wij zijn dankbaar dat 
onderstaande personen in hun ambt kunnen worden bevestigd 
op DV 7 mei en 18 juni in Ommen en 14 mei in Witharen. 
 
Nieuw te bevestigen:  
Ouderlingen: 
Ina Bremmer 
Henry Petter 
Lidy Zwiers 
Jacob Heikens (voorzitter CvK, bevestigingsdienst 18 juni) 
 
Diakenen: 
Jan en Ans Dunnewind 
Doriene Boezelman-Vogelzang 
Gera Mateman (voorzitter diaconie) 
 
Contactpersonen: 
Hennie Wermink-Meulenkamp 
Rita Meulenkamp-Kleinjan 
Marianne Kremer 
Heidi Grondman-Schuurhuis 
Berna Poelarends 
Hennie Meulenkamp-Wermink 
Ina Tjerkstra 
Jacob Heikens 
Henk en Dinie Visscher-de Lange 
Loes v.d. Linde-Weenink 
Gerri Horsman-Slot 
Rein en Hottie Alkema-Visser 
Hans Blikman 
 
Verlengen:  
Ouderlingen:  
Joaline Breteler 
Herman van Dijk (voorzitter wijk 2) 
Geert Tent 
Erna Martens (2de scriba) 
Aly Buiter-Kleinjan (1ste scriba) 
 
Diakenen: 
Wia Ningbers-Kappert 
Gerrit Horsman 
Nelly van Harten-Hulsman 
 
Aftredend:  
Ouderlingen: 
Jan Lodewijk (voorzitter CvK, per 18 juni) 
Hennie Meulenkamp-Wermink (voorzitter wijk 1) 
Gezina v.d. Linde-Hemstede 
Peter en Jolanda v.d. Bent-Vonk 
Piet Jan Koning 
Gerri Horsman-Slot 
 
Diakenen: 
Klaas Brus 
Carolien Schuurhuis-Schalen 
Jan van Harten 
Henri Huetink 
Gera Keizer 
 
Contactpersonen: 
Ellen van Marle-Schuurhuis 
Dhr. H. Welink 
Ina Otten-Noordegraaf 
Mw. Wolfert-Bokhorst 
Klaas de Kleer 
Jennie Kremer-Woertink 
Lammie Willems 
Henk de Lange 
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Ineke Klomp 
Hilda Dunnewind-Sportel 

Aly Buiter, algemeen scriba 
geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl 

 
Banden en verbinden 
Het is zondag 9 april. Het koor zit klaar, er zijn enkele gasten 
gekomen, ook zijn er wat formeel afgevaardigden aanwezig en 
zijn patiënten binnengereden om de oecumenische viering in 
ziekenhuis Isala te Zwolle mee te vieren. Ondertussen straalt 
de zon van een nieuwe morgen: het is Pasen geworden.  
Op deze Paasmorgen word ik samen met een collega-geestelijk 
verzorger verbonden aan de Protestantse gemeente te Zwolle. 
Het wordt een bijzondere Pasen voor ons. Wij zijn vanaf nu dus 
Zwolse dominees, geen gemeentepredikant natuurlijk maar 
‘predikant met een bijzondere opdracht’ - wat die opdracht 
ook precies moge betekenen.  
Voor mezelf is het mooi om me weer met de kerk verbonden te 
weten. Predikant en kerk horen nu eenmaal bij elkaar. En 
hoewel ik als geestelijk verzorger het geloof niet hoef te 
verkondigen, draagt het mij als fundament. Vanuit de liefde 
van God voor elk mens, vooral voor de mens die het zwaar 
heeft, voel ik me geroepen tot het werk dat ik nu mag doen. 
Daarin voel ik mij voluit predikant. 
Eerlijk gezegd had de kerkelijke verbintenis voor mij niet per se 
met de PKN hoeven te zijn, maar kerkregels denken daar 
anders over. Nog eerlijker gezegd had ik het mooi gevonden 
om dan weer aan de kerk van Ommen verbonden te worden, 
omdat ik daar woon als ‘predikant met een bijzondere 
opdracht’. Kerkelijke organen dachten daar anders over. 
Blij, erg blij was ik daarom met de paaskaars die ik vlak voor 
Pasen mocht ontvangen: de kaars uit de Gereformeerde kerk, 
waar ik zo vaak naast heb gestaan en waar we samen het licht 
van hebben ontvangen. Al was het niet mogelijk om me te 
laten verbinden aan Ommen, de kaars vertelt me van de band 
die we al hebben. Dank daarvoor! 
Die Paasmorgen voelde ik me een gezegend mens: dat ik 
midden in het ziekenhuis een zegen mocht ontvangen, dat we 
als vakgroep geestelijke verzorging daar alle ruimte krijgen om 
ons mooie werk te doen, dat mijn lieve vrouw en ons gezin plus 
fijne aanhang erbij waren, dat wat vrienden aanwezig waren 
uit Ommen, Münster en Rotterdam, dat we na afloop samen 
ergens in Zwolle konden lunchen en onze banden konden 
vieren. ‘Dan is het aardse leven goed omdat de hemel mij 
begroet’ (Lied 978). 

Met een hartelijke groet aan jullie allen! 
ds. Hans Baart, geestelijk verzorger Isala 

 
Beste oud-gemeenteleden, 
Collega ds. Kest Jelsma vroeg mij, als uw oud-predikant, iets te 
schrijven in Kerkvensters m.b.t. mijn verbintenis op zondag  
23 april jl.  
Een aantal jaren terug heb ik iets geschreven over mijn 
verbintenis als predikant met bijzondere opdracht aan de 
Protestantse gemeente Nijmegen. Ik was toen voor een 
periode van bijna twee jaar werkzaam in het Radboud UMC. De 
verbintenis vond destijds, vanwege corona, plaats met slechts 
enkele aanwezigen in de stilteruimte van het ziekenhuis. Een 
indrukwekkend gebeuren. 
Sinds anderhalf jaar werk ik als geestelijk verzorger binnen de 
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, sinds januari jl. gefuseerd met 
Driezorg. Ik werk voornamelijk in Zwolle, binnen locatie  
De Esdoorn. Onlangs ben ik opnieuw als predikant met 
bijzondere opdracht aan de kerk verbonden, betreffende mijn 
werk als geestelijk verzorger.  
Deze keer aan de Protestantse gemeente Zwolle. Het was mooi 
dat dit kon plaatsvinden in de Wijkgemeente Open Kring, een 
kerkzaal die in verbinding staat met Het Zonnehuis. 
Ik kijk terug op een mooie, betekenisvolle dienst. Het was fijn 
dat er ook enkele gemeenteleden/kerkenraadsleden vanuit 
PKN-Ommen aanwezig waren. Ik ben dankbaar voor dit mooie 

werk, met opnieuw een ‘zending’ vanuit de kerk. Ik deel dit 
graag met u. 

Met een hartelijke groet uit Junne, in verbondenheid, 
ds. Marianne Winters-Karels 

 
Giften 
De giften ontvangen in het 1e kwartaal 2023 zijn € 1.589,50 

Hartelijk dank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 
 
11 mei ‘Ismaël en Izaäk’ 
Dhr. Piet Jonkers van Near East Ministry zal komen spreken 
over het thema ‘Ismaël en Izaäk’. Een actueel onderwerp 
waarin de NEM een heel eigen plaats in neemt. Zij streeft 
namelijk naar verzoening tussen beide broedervolken door 
Joden én Arabieren te dienen in hun noden. Een heel 
bijzondere organisatie dus. Het belooft dan ook een heel 
bijzondere avond te worden. Iedereen is welkom!  
Datum: Donderdag 11 mei 
Tijd: 19.30 uur (deuren open vanaf 19.00 uur) 
Plaats: De Fontein, Hoofdvaart 7 in Dedemsvaart 
Voor vragen kunt u terecht bij:  

Gerbrig Arends of 
Gerrit Jan Vrieling 

 
20 mei ‘Take 5 in concert’ 
Om 20.00 uur is het podium helemaal vrij 
voor Take 5. Het ensemble kenmerkt zich 
door een frisse klank en originele 
repertoirekeuze. Alle muziek voor Take 
Five wordt door Jan Peter en Marien zelf 
gearrangeerd. Reserveren ℡ 0572-371838 
Voor het volledige programma verwijzen 
wij u naar onze site www.huetink-royalmusic.nl 
 
23 mei De twaalf zegeningen van Jacob 
Met Ruud Bartlema over glaskunst en joodse mystiek 
De twaalf ramen die Marc Chagall in het begin van de zestiger 
jaren maakte voor de synagoge van het Hadassah ziekenhuis in 
Jeruzalem, vormen een hoogtepunt in de wereld van de 
glaskunst. 
Zelf van joodse afkomst, had hij een zwak voor wat er na 1948 
in Israël werd opgebouwd. Omdat het om een orthodox joodse 
synagoge ging, was Chagall gebonden aan het gebod geen 
menselijke gestalten af te beelden. Hij koos daarom voor de 
symboliek van dieren en andere elementen uit de niet 
menselijke scheppingsgestalten, die voor elke stam 
opgetekend staan in de zegenspreuken, die aartsvader Jacob in 
Genesis 49 uitspreekt over zijn twaalf zonen. De twaalf ramen 
vormen in het kleurige transparante glas een lichtende kroon, 
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waarvan het wezen niet zozeer ligt in de afbeelding als wel in 
de kleur. 
Aan de hand van afbeeldingen van de ontwerpen en de 
definitieve glasramen, maakt Ruud Bartlema een rondgang 
langs deze twaalf meesterwerken. Ruud Bartlema is zelf 
beeldend kunstenaar, predikant en Chagall-kenner. Hij is leraar 
joodse mystiek en organiseert Chagall kunstreizen o.a. naar 
Noord-Frankrijk, Nice en Duitsland. 
Weer zo’n bijzondere ochtend van de cursus Theologische 
vorming en verdieping in Assen. Een informatieve cursus die 
wegwijs maakt in de bronnen van het geloof, de Bijbel, de 
tradities binnen kerk en belijden en hoe geef je vorm aan het 
geloof anno 2023. TVG Assen op dinsdagmorgen behalve in de 
schoolvakanties. Voor meer info: zie de website onder 
www.tvgassen.nl  
Waar?  Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen 
Wanneer? Dinsdagmorgen 23 mei 
Aanvang:  10.00 uur, zaal open vanaf 09.30 uur 
Afsluiting: 12.15 uur 
Voor wie? Voor eenieder met belangstelling voor 
theologische verbreding en verdieping vanuit oecumenisch 
perspectief, kerkelijk of niet-kerkelijk, van dichtbij of veraf, 
voor jong en oud. 
Entree gratis. Koffie/thee voor eigen rekening. 
 
 
 

Gebedspunten 
 

 
Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor 
te bidden of te danken.  
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in 
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag 
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er 
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en 
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 
Bidt en dankt u ook mee? 
 
Gebedspunten 
 Laten we God danken dat wij in Christus meer dan 
 overwinnaars zijn en niet pijn, verdriet en dood het 
 laatste woord hebben, maar vreugde en het leven. 
 Laten we bidden voor eenieder die verdriet, pijn of 
 zorgen heeft. Dat ze Gods nabijheid mogen ervaren en 
 kracht en hoop voor de toekomst mogen ontvangen. 
 Laten we bidden voor alle mensen die ziek zijn, zonder 
 dat je dit aan de buitenkant ziet, zoals psychische 
 ziekten, burn-out, chronische vermoeidheid, etc. Dat 
 ze de juiste hulp mogen krijgen en ze Gods nabijheid 
 en rust mogen ervaren. 
 Laten we God danken dat we op Hemelvaartsdag weer 
 mogen vieren dat Jezus naar de Hemel is gegaan, om 
 van daaruit alle mensen nabij te zijn door de Heilige 
 Geest. 
 Laten we bidden voor de jongeren die binnenkort 
 eindexamen moeten doen en dat ze rust mogen  
 ervaren bij het maken van de examens, zodat ze  
 kunnen laten zien wat ze hebben geleerd. 
 Laten we in verband met Moederdag bidden voor alle 
 moeders. Om Gods zegen bij alles wat ze voor het 
 gezin doen en bidden voor eenieder die graag moeder  
 had willen zijn of een moeder mist. 
 Laten we Gods zegen en leiding vragen voor de 
 nieuwe ambtsdragers en contactpersonen die worden 
 bevestigd. Dat ze met veel plezier en inzet hun nieuwe 
 taak mogen gaan doen en daarbij God danken 
 voor al het werk dat de aftredende ambtsdragers en 
 contactpersonen hebben gedaan.  
 

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de 
gemeente? Geef dit dan door op het volgende emailadres: 
gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de 
verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen 
naar dit mailadres. 
 
 

Kerkelijke adressen etc. 
 

 
Inleveren kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 19 mei. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 9 mei voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via e-mail: 
Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
  ℡ 463928 
   kerkvensters@pkn-ommen.nl 
  of in de brievenbus bij de ingang van De Kern 
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden 
ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte. 
De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij 
in te korten. 
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte 
 
Coördinatie bezorging 
Mw. H.H. Schippers-Voortman  
Mw. H. Jaspers-van Duren  
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 – 20.00 uur ℡ 463928 
 
IBAN Banknummers  
Hervormde gemeente 
Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00 
Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90 
Diaconie / kerktelefoon : NL46 RABO 0348 9043 47 
Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19 
 
Gereformeerde kerk 
Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12 
De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76 
Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71 
Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71 
Ger. kerk o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12 
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46 
 
Gezamenlijke nummers 
PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68 
Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02 
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87 
 
Diaconie Hg  Kerk Hg               Geref. kerk 
 
 
 
 
 
 
Website 
PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl 
   info@pkn-ommen.nl 
 

Hervormde gemeente 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. M. Dunnewind  
Scriba: Mw. G. Westerhof  
  herv-scriba@pkn-ommen.nl 
 
Hervormde Diaconie 
Commissie bijstand  
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl 
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl 
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Kerkelijk bureau 
Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen ℡ 451338 
 Dhr. H. Kortman 
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur 
  kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Koster: Dhr. R. Haveman  
  herv-kerk@pkn-ommen.nl 
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman  
  herv-kerk2@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Vinkenbuurt 
Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg  
 Mw. B. Bijl-Goor  
  vinkenbuurt@pkn-ommen.nl 
 
Hervormd Centrum 
Adres: Pr. Julianastraat 8, 7731 GH Ommen  
 Mw. A. Minkjan    
  hervormd-centrum@pkn-ommen.nl 
 Tijdens de markt op dinsdag koffiedrinken 
 van 10.00 tot 11.30 uur. 
 
Collectebonnen 
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00 
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau. 
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde 
kerk. 
 

Gereformeerde kerk 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. G. Warner  
1ste Scriba: Mw. A. Buiter-Kleinjan 
  geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau: 
- Via koster/beheerder/medewerkers:  
 persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag  
 en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang  
 van De Kern 
-  ledenadministratie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ℡ 451206 
Beheerder: Dhr. H.J. Jansen 
  dekern@pkn-ommen.nl 
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern: 
Ma-di-do: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Dinsdag: Koffie-inloop 09.30-11.00 uur 
Woensdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Donderdag: Kernactief 14.00-16.00 uur 
Zaterdag: 09.30-11.00 uur 
 
Gebouw Irene 
Contactgegevens:  
  vinkenbuurt@pkn-ommen.nl 
 
Collectebonnen 
Verkoop via de bank: 
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. 
NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie 
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en 
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn: 
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00 
Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) €   5,00 
Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00 

De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de 
Hervormde kerk gebruikt worden. 
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind  
 

Puzzelhoekje 
 
Hallo meisjes en jongens, 
 
Als a=1, b=2 en c=3 dan kom je achter wat hieronder staat. 
 
10.5.26.21.19.   9.19.   4.5.   7.15.5.4.5.   8.5.18.4.5.18.   
10.5.26.21.19.   8.9.10.   9.19.    
 
15.22.5.18.1.12. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Tot de volgende keer. 
 
Oplossing mag je sturen naar Willemien Eilander 
 
 

Familieberichten en posters 
 

 
Lied 281 uit het Liedboek, gezongen door een koor 
 
Wij zoeken hier uw aangezicht. 
God, houd uw oog op ons gericht: 
Kyrie eleison! 
 
De zon straalt van uw aangezicht 
en zet ons leven in uw licht. 
Amen. Halleluja! 
 
Gij hebt uw woord gestand gedaan: 
wij zijn met Christus opgestaan! 
Amen. Halleluja! 
 
Hij gaat ons voor, is ons vooruit. 
De schepping zingt zijn vreugde uit: 
Amen. Halleluja! 
 
Het lied van wie zijn voorgegaan 
zet ons vandaag tot zingen aan: 
Amen. Halleluja! 
 
Ontvlam in ons en vuur ons aan! 
Getroost zullen wij verder gaan. 
Amen. Halleluja! 
 
Het lied is te beluisteren via: 
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/lied-wij-zoeken-hier-
uw-aangezicht/ 
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Naast de zondagse erediensten kunt u door de week ook 
terecht in onze gebouwen voor uw: 
 
  Vergadering  Bruiloft 
  Verjaardag  Receptie 
  Jubileum  Oefenruimte 
  Diverse koffietafels en buffetten 
 
Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u contact opnemen 
met de beheerder van: 
 
Hervormd Centrum 
Pr. Julianastr. 8, 7731 GH Ommen 
℡ 0529-456044 
 hervormd-centrum 
                              @pkn-ommen.nl 
 
De Kern - Gereformeerd kerk- en zalencentrum 
   De Kern is een gastvrij 
   zalencentrum met een ruim 
   aanbod aan zalen voor diverse 
   doeleinden. 
   Daarnaast verzorgen wij graag 
   uw receptie, lunch en buffet. 
   Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
   ℡ 0529-451206 
    dekern@pkn-ommen.nl 
 
 
Gebouw Irene 
Balkerweg 56, 7738 PA Witharen 
℡  
 witharen@pkn-ommen.nl 
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Wie in Mij gelooft zal ook zelf de werken doen die Ik doe (Joh. 14,12) 
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MELD JE AAN VOOR 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

9-10 JUNI 2023 
 

INFO AVOND OP 12 MEI 
19.00 uur in Het Baken 

Trompstraat 2, Ommen 

AANMELDEN VIA:  pakan@pkn-ommen.nl 
 

 

 

De jongeren uit verschillende kerken van Ommen laten het speelveld ‘de diepe 

kuil’ vrijdagavond 9 juni in een grote kroVenwijk veranderen. We organiseren 

gezamenlijk een ‘Nacht Zonder Dak’, waarbij de jongeren (±12-16 jaar) in 

zelfgebouwde huVen van karton de nacht door gaan brengen. Met deze acXe 

halen we geld op voor jongeren in Oeganda!  
 


